ﬂ VAN WALRICK i

eumen was ooit het land van de

Hoemannen; er gaan verhalen

dat de naam ‘Heumen’ zelfs is
afgeleid van ‘Hoeman’.

Het was een ruig, heidens volkje en volgens
de legende leefde hun hoofdman Walrick

in het Vennengebied. Op een dag werd zijn
dochter ernstig ziek. Ze dreigde te bezwijken
aan de koorts. De heilige Willibrord hing een
lapje van haar jurk in de eikenboom die voor
het huis stond en redde zo haar leven.

Dit moet ongeveer rond het jaar 700 geweest
zijn. Het verhaal gaat dat Karel de Grote

in 777 ook zo genezen is en als dank hier
een kapel liet bouwen. Tot op de dag van
vandaag hangen mensen lapjes, afkomstig
van zieke familieleden, aan de takken van

de eikenboom bij deze kapel. Wonder of
sprookje? Eén ding is zeker: een reisje

naar Heumen is een geweldige en heilzame
belevenis, voor iedereen!

Meer weten over de Hoemannen?
Kijk op www.hoemannen.nl




